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Carlos Wessels 

ZENDINGSWERKER BIJ OPERATIE MOBILISATIE IN MOLDAVIË 

 

 

Bună ziua (goedendag)!  

 
Het is alweer even geleden dat ik 

een nieuwsbrief geschreven heb. 
In mijn laatste nieuwsbrief schreef 
ik over het afsluiten van REACH 
en mijn nieuwe plek in LMT of 

LAT, de laatste is het geworden. 
Vanaf begin september is mijn 
werkweek er flink anders uitgaan 

zien, samen met mijn twee col-
lega’s in het local action team 
(LAT) werken we voor twee dagen 

in Chisinau, hier helpen we het 
hospitality en maintenance team 
(Admin).  
 

Naast deze twee dagen werken 
we ook voor twee dagen in Poja-
reni, een dorpje +/- 20 km ten 

westen van Chisinau. Er is een 
gezin van OM die hier al een tijdje 
voor twee dagen per week wer-

ken, voorheen hadden ze een 
voedsel ministry voor de armste 
kant van het dorp en in de zomer 
hebben ze ook een kinderkamp 

georganiseerd. De twee dagen dat 
wij er zijn werken we vooral met 
de kinderen. Ik geef zelf Engelse 

les en ook verzorgen we een kin-
derprogramma. 
 

 

 

 
In het kinderprogramma focussen 
we op een Bijbelthema en spelen 

we spelletjes en knutselen we al-
tijd iets. 
 
De laatste dag van de week wer-

ken we in een ander dorp, Vadul 
lui Voda. Dit ligt ongeveer 25km 
ten oosten van Chisinau. Hier slui-

ten we ons aan bij een team van 
de kerk dat werkt met ouderen, 
die dagelijks een maaltijd krijgen. 

Er is hier ook een dagcentrum 
voor kinderen. We hebben hier 
ook tijd die we met hen doorbren-
gen, dit is vooral veel spelletjes 

aangezien het op vrijdag is na een 
volle week van school voor de kin-
deren. De kerk waar we mee wer-

ken heeft in de tijd van de 
vluchtelingen crisis veel mensen 
uit Oekraïne opgevangen. De 

ruimte die voor het dagcentrum 
bedoeld was is in die tijd omge-
bouwd tot slaapkamer. Op dit mo-
ment is het niet meer nodig om 

mensen hier op te vangen en we 
helpen hier bij het weer om-
bouwen tot een fijne ruimte voor 

de kinderen om na school te 

komen. 

 

Pojareni & de  
orthodoxe kerk 

 
 

In Moldavië heeft de ortho-

doxe kerk en priester erg 

veel macht in het dorp waar 

zijn kerk staat. Dit heeft 

voor OM regelmatig voor 

problemen gezorgd. Op dit 

moment is het mijn ministry 

die tegen een vergelijkbaar 

probleem aan loopt. Zoals 

hiernaast te lezen is organi-

seren we 2 keer per week 

activiteiten voor de kinderen 

van Pojareni, dit deden we 

in de school. De directeur 

van de school stond hier 

erg open voor en kwam ook 

regelmatig even kijken wat 

we deden was erg blij dat er 

meer voor de kinderen ge-

daan werd. Helaas was de 

priester het hier niet mee 

eens en is hij bij haar langs 

gegaan om haar te vertellen 

dat het niet goed is dat ze 

andere religies naar de 

school haalt. Dit betekent 

dat we onze programma’s 

niet meer in de school kun-

nen doen. We hebben nog 

een paar kinderpro-

gramma’s kunnen doen in 

een party tent maar daar is 

het nu te koud voor. 
 . 

En God is bij machte elke vorm van 

genade overvloedig te maken in u, 

zodat u, wanneer u in alles altijd al 

het nodige bezit, overvloedig kunt 

zijn in elk goed werk. 

(2 Korintiërs 9:8 HSV)  
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Dank- en Gebedspunten 

Dank voor de goede tijd die ik heb gehad in de afge-

lopen ruim 4 jaar in Moldavië 

Bid voor de directeur van de school in Pojareni, dat ze 

tot geloof mag komen en de school weer open mag 

zijn als locatie voor de programma’s 

Dank voor het milde weer zodat het werk in Pojareni 

door kon gaan 

Bid voor een goede tijd van afsluiten in Moldavië 

Dank voor Thea en hoe God ons heeft samengebracht Bid voor goede voorbereidingen voor de bruiloft 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan 

 

 

 

 

 

 

 

REACH 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie op zondag 24 september in de kerkdienst in de NGK 

Zeewolde zal het volgende geen nieuws meer zijn. Voor alle 

anderen onder de nieuwsbrief lezers wel, vanaf eind volgende 

maand zal mijn uitzending naar Moldavië eindigen. Na ruim 4 

jaar hier gewoond en gewerkt te hebben is het tijd voor een 

volgende stap. Thea en ik gaan trouwen op 30 december 

2023 in Colorado (VS) en op 6 januari 2024 vieren we dit in 

Nederland.  

Het lijkt ons verstandig om in ons eerste jaar van ons huwelijk 

niet op het zendingsveld te wonen. We hebben samen beslo-

ten om voor een jaar in Colorado te gaan wonen, hier zullen 

we beide ‘gewoon’ werk zoeken. Na ons jaar in de VS willen 

we weer in de zending aan de slag. Waar dit precies zal zijn 

en hoe dat er uit gaat zien is op dit moment nog niet duidelijk. 

Het is niet heel waarschijnlijk dat we terug zullen keren naar 

Moldavië, we zien beide dat de Moldaafse kerk een sterke ba-

sis heeft en het veel effectiever is als Moldaven zelf in de ver-

schillende dorpen kerken stichten, OM doet hier goed werk 

maar er zijn plekken die veel onbereikter zijn en we hebben 

het verlangen om daar aan de slag te gaan. Op dit moment 

denken we na over de Kaukasus regio en centraal Azië (Lan-

den als Georgië, Armenië, Azerbeidzjan & de noordelijke -stan 

landen). We zullen in ons jaar in de VS een beslissing maken 

 

waar we heen zullen gaan en of hoe onze zending er uit zal zien. Op dit moment focussen we ons eerst op 

hier in Moldavië goed afsluiten en ons voorbereiden op onze bruiloft. Onze vervolg plannen staan voor nu op 

een lager pitje. 

Belangrijk: In de periode van december tot en met februari zal ik nog mijn Moldaafse “salaris” ontvangen om 

mij op weg te helpen, dit is de zo gehete re-entry regeling. Het is dus van belang dat de maandelijkse support 

tot aan februari door loopt. 

 


